@ w hiET OP‘.’

&7 dea
) uitnodiging «
@ Algemene ledenvergadering op

Di 12 maart 21:00

Openingstocht in mei zie:
website en posters op het'¢iland

($)

ctie Stootkussen

@



Waterrecreatie vereniging “Het Twiske “ Ereleden Sinds:

Dokter de boerstraat 21a

1511 VG Oostzaan D. Kef Oktober 1982

Opgericht op 24 Februari 1972 L.J.L Scheij Maart 1991

Koninklijk goedgekeurd d.d. 24 januari 1974 C.Scholman Maart 1996

Ingeschreven KNWV nr. 320

Ingeschreven KvK nr. 40167730 M. Oosterwal Maart 2001

Postbankrekening nr. 5584852 B. Hes Maart 2001
P. de Vries Maart 2002

SAME-NSTELLING VAN HET BESTUUR Mizdleweikar vam Sinds:

Voorzitter het jaar

Ruud van Kan -

Vice-Voorzitter Dirk Hartog 2006/2007

Manfred Vleggaar Herman de Zinger 2007/2008

Sl Cor de Groot sr. 2008/2009

Ruurd de Kant -

Penningmeester Ruben van Wijk 2009/2010

Rob Schaut Bram Burger/Frits

Algemeenbestuurslid Veldhoen 2010/2011

Rens Kraamer

Contactpersoon Watersportverbond Joop Wilms 2011/2012

Ivar Onrust 22 2012/2013

ALGEMENE INFORMATIE.

De W.R.V. Het Twiske werd in 1972 opgericht door een groepje enthousiaste Oostzaanse
watersporters. Als doel werd gesteld de waterrecreatie in de ruimste zin, en de water-
sport in het bijzonder, te bevorderen door het houden van tochten en het geven van
voorlichting en Motorboor/zeilinstructie. De vereniging bezit een clubhuis annex
werkruimte, ’t Thorbaecke, op een eiland aan de ringvaart, tegenover de Dr. De Boerstraat
23. Leden beschikken over de mogelijkheid hun boot of kano gedurende het hele jaar
te stallen. Op dinsdagavond is er na de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan
clubhuis en boten, de mogelijkheid voor gezellig contact.

Ook op zaterdagmorgen worden er onderhoudswerkzaamheden verricht.
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De Voorzitter schrijft.

De Voorzitter schrijft.

2012 was het jubileum jaar van onze vereniging wij bestonden 40 jaar. Hier wilden we
toch even bij stil staan. Dus een jubileum commissie samen gesteld om een feest te
organiseren. Het werd een groots feest op de haven de Roemer. Met Zeil wedstrijden
een estafetterace in verschillende vaartuigjes. Verder een hapje en een drankje nog een
toespraak van onze beschermvrouwen. En tegen de avond barbecueén met alle
genodigden leden oud leden en sponsors. De bootjestocht de voorzitter is het af
gelopen jaar eindelijk gelukt om met zijn Eigen boot mee te varen het was een mooie
tocht door de Amsterdamse grachten We hadden ook heel mooi weer en in de middag
op bij terug komst barbecueén. Verder had de Voorzitter het ook afgelopen jaar het
nog steeds heel erg in zijn rug. En kon niet zo erg veel betekenen voor de club. Daarom
wil ik een ieder die zich voor onze vereniging veel meer heeft ingezet als Jullie voorzit-
ter hartelijk bedanken voor al het werk op ons eiland en de zeilinstructie. Verder heb ik
niet zoveel meer te melden. Ik wens jullie allen nog een gelukkig nieuw jaar.

Groetjes Ruud




De Havenmeester verteld

Hallo beste mensen
Hier even een verhaaltje van de interim-havenmeester over het seizoen 2012.

We hadden eigenlijk besloten met de CEO (Rob Schoelitsz) dat we het dit jaar even rustig aan
zouden doen alleen de achterkant van de werkplaats vervangen en het normale onderhoud van
het terrein. Waren het niet dat er in de Twiskehaven nieuwe pachters kwamen, en in overleg
met deze nieuwe mensen kwamen er ook nieuwe wensen. De berging van onze zeilboten moest
verplaatst worden, wat toch een hele klus was, want als je gaat slopen komt er meer ellende vrij
als men dacht. Gelukkig in overleg met de nieuwe pachter mochten we hem ook verhogen, dus
nagenoeg helemaal gerestaureerd. Dankzij natuurlijk altijd dezelfde mensen die altijd al heel veel
doen op de club, onder ander Frans, Hans, Co, Rob Schaut en zijn vader (die inmiddels ook al
weer 80 jaar is ), ondergetekende, Dirk,Vlootvoogd erelid Paul, erelid Bart en voor de versnape-
ringen erelid ome Dirk, die in weer en wind iedere keer toch langskwam op zijn elektrische fiets
met appelgebak, allemaal vol met zin het toch weer voor mekaar

hebben gekregen. Hiervoor hartelijk bedankt.

De openingstocht die fantastisch was, BBQ fantastisch georganiseerd door Frits en Bram.

Vervolgens het 40 jaar bestaan van onze club die geweldig was geregeld, door de zeilinstructeurs
in goed overleg met de pachters van Twiskehaven Katja en Han, het bestuur en de aanstelling van
onze Beschermvrouwen, heel leuk allemaal. Toen er ook nog een heel aantrekkelijk bod voor de
brug kwam om nieuwe palen te laten slaan, konden we dat niet aan ons voorbij laten gaan, want
de brug had flink te lijden gehad toen we ons eiland hebben opgehoogd.

Dankzij de firma Witbaard welke de palen er in een rap tempo heeft ingeslagen. Dus is het toch
nog een heel druk jaar geweest.

Beste mensen bedankt daarvoor vooral Frits, die mij heb bijgestaan en Bram voor de noodgeval-
len bedankt.

Ja, beste mensen, helaas nog een noodkreet. De opkomst van de werkdagen!!! Dat is toch wel
een beetje jammer, dat het toch altijd weer dezelfde mensen zijn die komen. U moet altijd voor
ogen houden dat U hier heel goedkoop Uw bootje kan stallen door dat wij het terrein met onze
opstallen zelf onderhouden!

Dus verzoek ik u aan u verplichtingen te houden. Zo nu stop ik met mijn verhaal.

Ik wens uw een heel fijn vaarseizoen 2013 toe

mvg de interim-havenmeester Martin Hottentot.
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